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ZONGULDAK 


Resimde geçen hafta öldürülen emperyalizmin Ortadoğudaki silahlı muhafazi Kral Faysal görülüyer, 


Kral Faysal Uluslararası sermayenin Örta-Doğu'daki muhafızlarındandı 


Suudi Arabistan Kralı Faysal geçen hafta «deli» olduğu söy lenen yeğeni tarafından öldürül - dü, Faysal'ın öldürülmesinden sonra sermaye basını nerede ise yas ilân ediyordu. Sermaye bası mna göre Faysal, «Petrol Ambargosu» ile batılılara boyun eğdir - mişti, emperyalizme karşı çıkmış tı. Ülkesini ve «Tebaa» sını çok seven bir liderdi... Hasılı Faysal için düzümedik methiye kalmadı. 

Gerçekte ise Kral Faysal Suudi Arabistan'ın zenginlikleri ne uluslararası tekellerle birlikte el koyan bir yobazdır 

Arabistan'da yılda 355 mil yon ton petrol üretilir. Petrolden 
sağlanan gelirler ise yılda 450 
milyar lirayı bulmaktadır. Ve bu gelirin hemen tamamı ülkenin mutlak hakimi Faysal ve ailesine aittir. 

Faysal ailesi, petrolden elde edilen milyarlarca lirayı başlıca, Ortadoğudaki ilerici rejimleri devirmek ve Arabistan'daki yoksul halkın muhtemel bir baskaldırısına karşı kullanmak için silahlanmaya harcamaktadır. Ayrıca petrolden elde edilen gelirler, uluslararası sermayenin daha da güçlenmesi için Avrupa ve Amerika' da çeşitli tekellere yatırılmakta dır. Böylece bu gerici ve yobaz petrol şeyhleri ile uluslararası sermayenin çikarları birleştirilmektedir. 


Nitekim Faysal, bütün öm rünce emperyalizme uşaklık etmiştir. Yemen halkının İngilizle - re karşı verdiği kurtuluş mücade. 
lesinde İngilizlerin yanında yer almıştır. Aynı şekilde Nasır'ın Mı sır'da gerçekleştirmek istediği bir takım ilerici reformları engellemek için savaşmıştır. Ortadoğu' daki Irak ve Suriye ilerici rejimlerini devirmek için kendi gibi emperyalizmin uşaklığını yapan 


İran Şahı ile ittifak kurmuştur. 
Ayrca Faysal'ın diğer petrol şeyhleriyle birlikte yürüttüğü pet rol ambargosu da Amerikan te kellerinin ve bu şeyhlerin milyar- lar kazanmasına yaramıştır. Ayrica bu ambargo, Amerikan emperyalizminin, Avrupa ve Japon emperyalistleri üzerindeki hakimiyetini yeniden pekiştirmiştir. 
İşte Faysal'ın gerçek kimliği bu dur. 


e AP'nin 


ca, tarım - ticaret - 


e Şimdi sıra diğer küçük partilerde derdi CHP'yi yenebilmek 


DP'ye ve CHP'ye karşı ikili bir mücadeleye giren Adalet Partisi ilk raund'u kazanmıştır, Demirel liderliğindeki AP, diğer sermaye partileri gibi, Türkiye'de kapitalizmin ayakta kalmasını ve gelişmesini öngörmektedir. Bunun için de işçi sınıfının ekonomik ve demokratik mücadelesini baskı altın da tutmak istemektedir. 
AP'nin bu isteği sermayedarların işine gelmektedir. Ancak, serma yedar sınıf tam bir bütün teşkil etmemektedir. Büyük işletme sahiple rinin küçük sermayedarlarla aralarında bir pay kavgası vardır. Ayrı- sanayi ve banka sermayedarlarının da çıkarları her zaman bir ve aynı olmaz, İşte bu durum, sermayedarların siyasal temsilcisi olan siyasal partilerin programlarında da ortaya çıkar. 
Nitekim, 1970'lerde meydana gelen ekonomik bunalım, gelişen büyük sanayi sermayesi İle, 


hipleri, küçük sermayedarlar ara sında pay kavgasını hızlandırmış tı. Zamanın iktidar partisi AP, gelişen sanayi sermayesi lehine tercihler yapmaya başlayınca iki kez bölünmeye uğramıştı. Gelişen sa- 


nayicilerie menfaatleri uyuşma yan toprak ve emlâk gelirleriyle geçinenler, toprak sahipleri ve bazı büyük tüccarlar AP'den ayrılarak DP'yi kurmuşlardı. Aynı şekilde büyük sermayeden pay alamayan kasaba ve küçük şehir orta tabakaları, esnaflar da AP' den koparak MSP'de örgütlenmişlerdi. Bu parçalanmadan ürken ve dahada ufalmak istemeyen AP geri adımlar atmaya başla- 


tarımda ve ticaretteki 


işletme sa- görülüyor. 
mişti. Ancak bu gerileme, ken dinden ayrılanları geri getirmedigi gibi, AP'den büyük sermaye nin de soğumasını doğurmuştu. 
Bu arada diş etkenler de kendini 


gösterince AP iktidardan laştırılmıştı. 

Ekim 1973 seçimlerinde AP, bir yandan büyük sermayenin güvenini tekrar kazanmak isterken, bir yandan da kendinden ayrılan tarım ve ticaret sermayesi ile kü çük kasaba sermayesine sesleniyordu, Ancak, şehirlerde büyük oylar alan CHP büyük sermayenin güvenini kazanmaya başla mıştı. DP ve MSP'de kendi oy ta 


uzak- 


Sosyal Demokrüsi işçi 


CHP'li 33 milletvekili, kavtların o sınırlandırılması ing kanun teklifi yapmışlardır. Kanun teklifi şöyledir: Kanuni bir lokavt, 7 gün içinde tarafların anlaşgmasıyla ortadan kalkmazsa, lokavt yapılan işyerinin yönetimi, geçici olarak «Devlet İşletme Konitesine» devredilecektir. Hükümet tarafından bir başkanın atanması suretiyle bu komite oluş turulacaktır. Komitede, en büyük işçi ve işveren konfederasyonlurından da birer temsilci bulunacaktır. Bu komite, lokavtın sona ermesine kadar işletmenin üretimini sürdürecektir, 

Bu kanun teklifinin gerekçesinde de; «Lokavt kararları halkımızın önemli ihtiyacı olan mamüllerin fiyatını arttırmakta, Üretim ve hizmetlerin durdurulması, Türkiye gibi (sanayileşmeye, yeni başlamış Ülkelerin ekonomilerinde olumsuz etkiler yaratmak - tadır.» denilmektedir. 

Bu gerekçeden de açıkça anlaşıldığı gibi kanun teklifinden asıl maksat, üretimin durdurulma- 


masıdır. Üretimin durması ise, sadece lokavt esnasında olma makta, grev esnasında da üretim durmaktadır. Ayrıca tatbikatta, lokavtlar grev kararlarıyla beraber ilân edilmektedir. Bu teklif kanunlaştığı taktirde her işveren rahatlıkla lokavt ilin edebilecektir. Çünkü; 7 gün içinde anlaşma sağlanmadığı taktirde Devlet İşletme Komitesi üretimi sürdüre - cek ve işverenler de normal kårlarını alacaklardır. Ayrıca işçiler, ücretlerine zam yapılmadan ça-Uşmak zorunda kalacaklardır. 
Çünkü, Devlet İşletme Komitesin- ge işçiler, sermaye iktidarının ve bizzat sermayenin temsilcilerine karşı tek kalacaklardır. Dolayı sıyla da İşletmenin yürütümü ta mamen İşverenin istediği biçimde olacaktır. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, bu kanunun ası! amacı, üretim aksıyor bahanesiyle grevleri durdurmaktır, 

Böyle bir kanun teklifinin CHP milletvekilleri tarafından hazırlanması iki şeyi gösterir: Bi 


Sınıfının çıkarlarını korumaz 


rincisi, CHP sermayenin çıkarla - rm savunan bir partidir. Dolayısiyle işçi sınıfının çıkarlarını savunmaz. İkincisi, bu kanun tekli fini bizzat Genel - İş Sendikası Genel Başkanı ve CHP Milletve kili Abdullah Baştürk hazırlamıştır. Bu da, Baştürk ve arkadaşlarının gerçekte işçi sınıfına ihanet ettiklerini göstermektedir. 


Lokavt nedir 


En kısa tanımıyla lokavt, işveren tarafından işçilerin topluca İşten ouzaklaştırılmaları demektir. Ancak lokavt kararı ile işçiler kesin olarak işten çıkarıl. 
mış olmazlar. Lokavta olan işçilerin, 


uğramış iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları, İskavtın sona ermesine kadar askıya alınmış olur, İşveren, bu işçilerin yerine, daimi veya geçici olarak başka İşçi alıp çalıştıramaz. 


Lokavt, 15 temmuz 1963 ta. 
rihinde Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı yaptığı sırada çıkarılan Grev ve Lokavt Yasasıyla uygulamaya girmiştir. 


? 


İH 


herkesçe 


iste 


iktidar kavgası kuıştı 


e Demirel DP'yi parçaladı 


“ 


Resimde DP'den istifa eden Talat Asal ve Sadettin Bilgiç 


banlarmı muhafaza edince AP zayıf duruma düştü. 

İşte bü dürüm, AP'yi diğer sermaye partilerine karşı çök yönlü bir mücadeleye iti AP'nin 


esas rakibi, büyük sermayetin güvenini kazanmaya 

CHP'dir. Bu nedenle de Milliyetçi Cephe denen gerici ittifakı esas olarak bunun için kurdu. Bu ittifakla tekelleşme karşısında tedirgin olan, gittikçe yok olan Anadolunun küçük sermayedarlarının çıkarlarını savunan MSP'yi yanına çekti, Parlamentoda etkisi olmamakla birlikte militan gücü clan MHP ve hiçbir fikri temele dayanmayan OGP'de bu ittifaka katıdı, 

İşte Demirel, süren hükümet bunalımı sırasında oluşturdugu bu ittifakla yeniden iktidar şansını kazanınca, DP'de çatlama meydana geldi. Daha önce AP" den ayrılan bir kısım DP'liler böylece bu ittifaka katıldı. 

KAVGA KIZIŞTI 

Böylece orta ve küçük sermayeyi belli ölçüde bir araya geürmeyi başaran Demirel, şimdi asıl büyük kavgaya hazırlanmak - tadır: Büyük sermayedarların güvenini yeniden kazanma kavgası. 
Ve bu kavgayı, yukarıda da beirttiğimiz gibi, CHP ile yapacaktır. Nitekim Demirel'in hükümet kurması, CHP'yi bu nedenle telaşlandırmış, Ecevit'i hırçınlaştır mıştır. Kavga AP ve CHP'nin programlarını büyük sermayeye kabul ettirme kavgasıdır. 

Ancak, tekrar belirtelim ki, Demirel AP'sinin CHP ile giriştiği bu mücadeleyi kazanabilmesi hayli zordur, Demirel'in bu mücadeleyi kazanabilmesi için, kapitalizmin gelişmesini, tekelleşmesini engelleyen güçlere taviz vermemesi Oo gerekmektedir. Oysa MSP ile ve diğer gerici ve faşist bozuntusu partilerle kurduğu ittifak onu bu tavizleri vermeye zorlamaktadır. Ancak bu tavizler, AP'nin geçici olarak iktidarda kalmasından başka bir işe de yaramaz, 
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GELLEYEN KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN MÜ-MADELB ETMELİDİR. 


Kapitalizmin insafı yok. Çoluk - çocuk, karı - kızan demeden insa- m iliklerine kadar sömürür. Hat- ta, işçilerin dağınıklığından istifa- de ederek onlara yemek yiyecek zaman bile tanımaz. Resimde, Usak'ı genç dokuma işçisi ayak üstü açlık köreltmeye çalışıyor. 


10.1.1975 


Sayın İşçi Davası sahibi, 

Bizler Uşak pamuklu doku ma işçileri olarak gazetenizden yararlanmak istiyoruz. Bizlere bu yönde biraz katkıda bulunursanız çok sevineceğiz. Zongul dak'taki ve civarındaki işçi arka daâşlarin mücadelelerini O izlemek istiyoruz. Buradan bizler de sizlere - İşçi sorunlarına değinen bir yayın organı olmadığı için - sizlere mektupla yardımcı olabiliriz ve durumumuzu anlatabiliriz. 


Gazetesi 


20.1.1975 
İşçi Davası gazetesi sahibi, 


Bize karşı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok memnun olduk, Göndermiş olduğunuz mektupla birlikte 1 ve 2. sayılı gazetenizi aldık ve okuduk. Bizim için yararlı bir gazete, Onun için siz- 


den isterdik ama 5 aböne arkâdâş bülabildik. Onun için sizlerden özür dileriz. İleride bu sayıyı yükselte biliriz, Mektupta belirttiğiniz, bu ranın bazı sorunlarını yazmamızı bekliyorsunuz, Bunu memnunluk. 


mücadelesini 


bol miktarda göndermenizi 


la vapacağız. Ve size buranın tüm 


ve baskılarını yaza 


cağız. Bu mektupla abonelerin pa rasını gönderiyoruz. Abone arkadaşlara 1, ci sayıdan itibaren gönderirseniz memnun Oluruz. 


olan 


e 
28.1.1975 
Sayın Yıldırım Eryilmaz, 


Uşak dokuma işçilerinin bu zamana kadar etkili bir mücade leleri olmamıştır. Ve bütünleşmemiştir. Çalışma şartları kötüdür. 
Sömürüldüklerini bildikleri halde, pasil mücadele edeceklerini bilmemektedirler. Burada 2 sendika var: Birincisi patron yararına çalışan TEKSİF, ikincisi, sözde işçi yararına çalışan TEKSTİL var ama mücadeleci değil, bağım sız bir sendika 

Bizlere biraz olsun katkıda bulunmak istiyorsanız, nasıl mücadele edeceğimizi, işçilerin kendilerinin oluşturdukları sendika- 


bile yaşamasına fırsat vermediği genç 


Kapitalizmin, çocukluğunu 


Kenkarş 


bir Uşak'lı dokuma işçisi... 
disiyle birlikte, patronları mücadele hırsı da büyüyor, 


Çocuk ve genç işçiler 


Patron için işçi, sadece çalışmak için vardır. Çalışmak ve sömürülmek için. Kapitalist sistem, işçiye, kendine ayıracak zaman bile bırakmaz. 


yı nasıl kurabileceklerini ve bun ların. işçilere nasil yararlar sağ layacağını ve bunlardan başka ya pılması gereken ne varsa bizlere gazetenizde geniş bir şekilde açık larsanız, bizlere ve arkadaşlara çok yararlı olacağını tahmin edi yoruz 

Sizlere ileride, buranın du rumunu ve şartlarını, işçinin aldı gi parayı ve patronun aldığı parayı ispatlı bir şekilde yazıp gön dereceğiz. 


6.2.1975 
Sayın Yıldırım Eryılmaz, 


Göndermiş olduğunuz mektubu aldık. Bizim sorunlarımızla ilgile ndiğiniz ve bize yakınlık gös terdiğiniz için beni ve arkadaşla rımı çok sevindirdi, Gazetenizi se verek ve içtenlikle okuyoruz. Arkadaşlarla birlikte devamlı tartı şarak ve anlıyarak okuyoruz. 
«Kapitalizm, Tekeller, Çok uluslu firmalar ve sınıf mücadelesi ne dir» başlıklı 5. savıdaki vazı ve bu tür yazılar bizi çok ilgilendiriyor ve bize yarari oluyor. 

Bundan önceki mektupda belirttiğim gibi, «işçi arkadaşlar na sıl birleşmeli, sendikasını hasıl kurmalı ve bu sendikanın bize sağlıyacağı yararlar nelerdir?» bu konu Üzerinde geniş şekilde gazetenizde yer verirseniz bizim için çok faydalı olacak. Bizim fazla bir bilincimiz olmadığı için size daha fazla açıklıyamiyoruz, siz lerden özür dileriz. Bu konuda sizler yardımcı olursanız seviniriz. 
Fen ve arkadaşlarım sendikanın değerini ve önemini biliyoruz, ba a büyüklerimiz de biliyorlar amma, diğer işçi arkadaşlar gibi sendikadan nefret ediyorlar, Bu zamana kadar vani 20 senedir sendika istenen bir şekilde işçi yararına çalışmamıştır, Ben 18 se redenberi buradaki Teksif ve Tekstil sendikasının işçilere nasıl bir üçkåğıt attıklarını duydum ve gördüm, Bir şişe rakı için işçiyi patrona satmıştır. Onun için ar kadaşların çoğu sendikadan nefret etmekteler vede ne yapacak larm bilmemektedirler 

Uşağa dokuma sanayi 1954 
yılında çok az bir sayıda kuruldu ve şimdi çok fazia miktarda ço galdı. Tabiiki işçi savısı da cok Bu durumda bu arkadaşlar nasıl bir araya getirilir de bu Teksif'e veya Tekstil'e kayıt ettirilir. O nun için sizlerden ricam, işçi arkadaşların sendikayı kendileri kurarlarsa çok etkili bir yararlı olacağının gazetede yer almasıdır. 

Mektubunuzda belirttiğiniz 
65 işyerindeki grev bizim bulun- 


duğumuz sanayide değil. Bizler pamuklu ip dokuyoruz, yani tül bent, sargı bezi ve kaput bezi do küyoruz, Greve giden arkadaşlar kilim, battanive dokuyorlar. Bu arkadaşlar “Teksif"o bağlı (patron yararına çalışır.) Bizler dokuma işçileri Tekstil'e bağlıyız, sözde işç. yararına çalışırlar. 

20 - 25 gün önce, sendika ka 
rarı ile greve gideceklerdi. İstekleri gündeliklerinin 20 şer lira artması idi Ama patron 10 lira vererek işçilere kabul ettirdi Ve grev işi de yattı, yani yapılmadı. 
Burada sendikanın hiç bir faydası olmadı. Sadece ayda işçilerden 27.5 lira aidat alarak ceplerini doldururlar 

Bizim bulunduğumuz dokuma sanayiinde gündelik yoktur, Ustalar metre hesabı dokurlar. Çırak ve masuracılar haftalık para alırlar. Normal 10 tezgâhlı bir atelyede usta malın metresini 20 
26 kuruş arasında dokur, Dokuduğu metreye göre para alır. Haf. 
tada normal eline 600 - 700 lira geçer. 

Yalnız bunun içinden 250 lirasını çırağına verir. Masuracının parasını patron verir. Haftalığı 
150 lira.. 

Patron ise bu 20 kuruşa dokuttuğu malı 3.5 - 4 lira arasında İstanbul'a satar, Bundan kârı en az 1 lira kalır ve haftada 4000 - 
5000 arası değişir. Bu, 10 tezgühi 
olan için. Daha fazla tezgâhı ©- lan, daha fazla kür sağlar. Bu durumda olduğu halde, hiç bir işçiye ne senelik izin verilmiştir, ne izin parası, ne bayram parası verilmiştir. Aldıkları paradan hariç hiç bir yarar sağlanmamaktadır. 
Battaniye, kilim fabrikalarının bazı yerlerinde öğlen yemeği veriiyor, Ama bizim bulunduğumuz pamuklu sanayide hiç bir iş yerinde verilmemektedir. Fotoğraf- ta görüldüğü gibi, bir parça ekmek, 50 gram zeytinle ayak üze ri öğlen yemeğini bir an önce geçırmek istiyoruz. Yemek paydosu yoktur. Bazı arkadaşlara soruyo tuz, rahatın nasıl diyorum. «iyi» diyor. Aslında hiç iyi değil Çoğu arzularını yerine getiremiyor. 
Hepimiz de öyleyiz. Daha önce de söylediğim gibi, düşüncelerimi ve buradaki gerçeklerin tümünü anlatamıyorum. 

Arkadaşlarım ve ben gazetenizi çok iyi buluyoruz ve devamlı başka arkadaşlara da okutturuyoruz. Bazı zaman da el- den ele verip okunma imkânı olu yor. Arkadaşlarım ve ben, orada” ki kardeşlerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletir, mücadeleniz- de başarılar dileriz. 


YORUM 


DOKUMA SANAYİİ VE 
GENÇ İŞÇİLER 


Uşak dokuma ateiyelerinde çalışan genç işçilerin sorunları Türkiye işçi umf! hareketindeki büyük bir boşluğa ışık tutmakta. 
dir, Ganç va çocuk danecik Yüşptaki işçilerin çalıştırılması sade ce büyük işyerleri için sörzkenuvw değil Aynı ramanda ve özsel. 
Nikle köçük ve orta büyüklükteki iwyerlerinde, el zanaatları işyerlerinde söz konusu olan bir durum, Buralarda çalışan genç işçilerin çalışma şartları çok kötü, Ücretleri çok düşük. İşyerlerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği diyo birşey yok. İşçilerin dinlenme hakkı bile yek, Beslenme imkânları yok denecek kadar kıt, Üstelik bu işçilerim haklarını alabilecek, sorunlarıyla (İlgilenecek sendika bile yok. Kaldı ki, dəkuma sanayii, sanayi devrimin. 
den bu yana, kapitalist sömürü. 
nün en vahşi uygulama alanıdır. 
En büyük özelliği de ucuz işgücü kullanmak için kadın ve çocuk işçiler (o çalıştırılmasıdır. Bugün Türkiye'deki tekstil sanayiinde çalışanların üçte birini kadın ve çocuk işçiler teşkil etmektedir. 


Uşak'lı genç dokuma işçileri büyük bir arayış we çaresizlik jçindeler, Hemen söyleyelim ki, kapitalist toplumda sermayedarlera karşı ekonomik (mücadele vermenin yeri sendikalardır. Ancak bu mücadeleyi, işçi sınıfının sosyalis? mücadelesine inanmış gerçek işçi İderleri yürütebilir. 
Bunun için bu arkadaşlarımız, bütün satılmışlığıma ve tutarsız. 
lina rağmen mewcul sendikalar içine girmeye, bunları doğru yol- da etkilemeye çalışmalıdırlar. 
Ancak, bütün imkânlar kapandığı taktirde ayrı bir sendikal ör- 


.ilanma Asünileakilir yesin. Neyse, 


Bununla birlikte, burada èsıl sorun, GENÇ İŞÇİLER SORU-NUDUR. Bugün mevcut sendikalarda genç işçiler sorunu ele əlınmamaktadır. Oysa çocuk ve genç işçilerin, genel olarak işçi sorunlarının yam sıra ÖZEL sorunları da vardır. Bu nedenle, sendikalar, çocuk ve genç işçilerin sorunlarına özel bir ver vermelidir. Sendikalarda mutlaka GENÇ İŞÇİ TEMSİLCİLİKLERİ kurulmalıdır. 16 yaşım altında en ax Üç işçinin çalşhör işyerlerinde genç İşçi temsilcilikleri seçimi yapılmalıdır. İşyeri gençlik temsileilikleri, işçi (otemsilcilikleriyle birlikte, mevcut kanunların wygulanması için, işyeri yönetimi. 
nin tutum ve davranışlarını sıkı bir kontrol altında bulundurmalıdırlar, Bugünkü sendikalar kanu. 
nunun, bu durumun gerçekleştirilmeşine engel hükümlerinin değiştirilmesi için mücadele vermek, sendikaların en önemii gòrevlerinden biridir. 


GENÇ İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELERDİR 


I — Sendikalarda genç işçi temsilcilikleri kurulmalıdır. 


2 — 16 yaşından küçük gençlerin, mesleki eğitim dışında ça laşmaları yasaklanmalıdır. 


3 — Genç 


çalışma uygulanmamalıdır. 


işçilere vardiyalı 


4 — İş sırasında verilen aralâr, iğçiler idin damladan sayılmalıdır 


$ — Genç işçilere, sendika vönetimine seçme ve seçilme hak kı tanınmalıdır 


é — Sendika seçilen gençler, görev sürelerinde askere alınmamalıdır 


organlarına 


7 — Genç işçilerin mesleki 
eğitim yapması kanunlaşmalı, bu eğitim masrafları patronlar tarafından karşılanmalıdır. 


işci davası 


Sendikalar geçen sürelerin Ücretini İşverene 


o İşçiler mücadelelerine önderlik edemeyen 


yöneticilerini başlarından atmalıdır 


e H. Tunç Tekstil işçileri üzerinde kumar oynamaktadır 


KAPİTALİST DÜNYADA TEKSTİL KRİZİ 


AMERİKA 
İNGİLTERE 
ALMANYA 
FRANSA 


İşçiler 3 hafta 


: Tekstil işçilerinin ©, 10'u işsiz 


çalışıyor, 1 hafta dinleniyor 


: Tekstil işçilerinin üçte biri işsiz : Haftalık çalışma saatleri azaldı. Üretim ©, 15 - 


20 oranında düştü. 80 bin tekstil işçisi işsiz du- 


rumda 
HOLLANDA : 
JAPONYA 


Tekstil sanayiinde kısmi işsizlik hüküm sürüyor Üretim düştü. Tekstil firma'arı kısmi işsizlik wy- 


gulamaya hazırlanıyor 


Tekstil konusunda gelen son haberler kapitalist dünyada bir tekstil krizi olduğunu gösteriyor. 
Tekstilin hammaddesi olan pamuk fiyatları dünya çapında düşmüş tür, Pamuk stokları artmıştır. Bunun yanında tekstil pazarı da es kisine göre daralmıştır. Tüketim imkânlarının azalması tekstil sa nayicilerini üretimi kısma zorun da bırakmıştır. Bunun sonucu İşyerlerinde ya iş gününü kısaltma yada işçi çıkarma yoluna gidilmiştir, Verilen bilgiler tekstil krizinim devam edeceğini göstermektedir. ABD Tarım Bakanlığı ile 


V Mean sama a Gla mia e Waanlmseeee 


viunidi aram 


ceğini açıklamışlardır. 


Aslında Kapitalist sistemin bütün iş kollarında 1974 ten beri şiddetini arttıran büyük bir ekonomik kriz mevcuttur. Bugüne biçimde hem pahalılık hem durgunluk yanyana hüküm sürmektedir. Fiyatlar büyük bir hızla artmakta, buna karşılık üretim hacmi büyümemektedir. Bunun sonucu yoğun 


kadar görülmeyen bir 


işsizlik göze çarpmaktadır. 


TEKSTİL KRİZİ 
TÜRKİYE'Yİ NASIL 
ETKİLİYOR 


Son günlerde Türkiye'de teksti) işkolu ile ilgili haberleri şöyle 


sıralayabiliriz : 


© Tekstil işkolundaki iki bü- 


yük sendika grev ilan etti, İşve- 


renler sendikası bunu lokavt ilan 


ederek karşıladı. Sıkıyönetim bölgelerinde grev ve lokavt uygulamaları durduruldu. 


© İşveren sendikası sanayinin krize düştüğünü açık ladı, 

© Sanayi Bakanı «Kriz var» dedi. Teksif sendikası Sanayi Ba kanının bu tutumunu kınadı. 


© 29? dokuma atelyesi iflas 


etti, Büyük bir mensucat fabri kasının iflas ettiği öne sürüldü. 


© Adana sanayi odası başkanı Sakıp Sabancı, tekstil sek töründe vergi iadesinin derhal uygulanmasını istedi, İzmir sanayi odası başkanı Şinasi Ertan do kuma ihracı için vergi iadesinin yetersiz olduğunu söyledi. 

© Hükümet pamuk ipliği ihracatında % 25 oranında vergi iadesi uygulamaya karar verdi. 


© Adana'da 17 bin işçinin ça- 


TULUA FMULUSyunu 


1975 yılında tüketimin azalmaya 
ve stokların artmaya devam ede- 


Tekstil 


lıştığı tekstil fabrikalarının üç hafta süre ile toptan kapalılarağı açıklandı, 


© Halil Tunç işçi kurultayın da, adına ne derlerse desinler toplu lokavtlara karşılık işçilerin üretime devam edeceklerini açıkladı. 


© Türk - İş İzmir'de lokavt: protesto etmek için bir toplantı ve yürüyüş düzenledi. 
Görüldüğü gibi Türkiye'de de tekstil sanayii bir bunalım içindedir. Bu bunalımda dünyada. 
ki tekstil krizinin etkisi vardır. 
Ama bunun yanında, bunalımın artmasına yol açan asıl neden, geçen yıl uygulanan yanlış taban fiyat politikasıdır. 

1974 yılında, pamuk için 
devlet tarafından 8 lira fiyat ko Lulmuştu. Oysa o sıralarda dış piyasada pamuk fiyatları 5,5 lira civarında idi. Aradaki fark büyük ölçüde pamuk üreten kapitalistlerin cebine girmişti. Bu durumda ihraç imkânlarının azala - cağı açıkça ortadaydı. Sanayici ler bu sefer de vergi iadesi diye tutturmaya başladılar, Ve hükümetten % 25 oranında vergi iadesini kopardılar. Böylece kapitalistler hem Üreticiden pamuk alurken hem de dışarıva ihraç © derken, halktan toplanan vergilerden oluşan devlet bütçesinden, açıktan milyonlar vurmuş oldu- lar. 

Bunlara rağmen tekstildeki bunalım devam edecektir. Türkiye'nin pamuk ve dokuma Ürünleri ihracatında önemli yeri olan Ortak Pazar ülkeleri ithalâta kısitlama oköymuşlardır. Özellikle İngiltere, sözde Kıbrıs konusunu bahane ederek Türkiye'den yapı - lan ithalâtı durdurmuştur. Ayrıca dış piyasada pamuk fiyatları daha uzun bir süre yükselmeyecektir. 

Bu durumda Türkiye'de tekstil sanayicileri Üretimi kısmak zorunda kalacaklardır. Bunun sonucunda işten çıkarmalar artacaktır. Bu arada hiç olmazsa işçilere ücret ödemekten kurtul mak için işçileri greve itmektedirler. 

Aslında meselenin özünde kapitalist yoldan sanayileşmenin çıkmazı vardır. Mevcut sistem işçi sınıfının ve diğer emekçilerin aleyhine işlemektedir. Bu arada küçük işletmeler de erimekte ve kaybolmaktadır. Buna karşılık büyük sermaye iyice büyümekte ve palazlanmaktadır. 


Türkiye'de 
Tekstil işçileri 


Tekstil sanayii, Türkiye'deki en önemli sanayi kollarından biridir, © 80 nini özel sektör oluşturur, 1923'ten bu yana çok büyük ölçüde gelişmiş ve bugün bünyesinde 300 bin işçiyi çalıştırır duruma gelmiştir. Bu işçilerden ancak 120 bin kadarı sendikalıdır. 
Sendikaların büyük bir çoğunlugu ise sarı sendika niteliğindedir. 
Bunlardan Teksif sendikası 100 
bin üyelidir ve Türk - İş'e bağlı dır, 20 bim üyeli Tekstil sendikası ise bir ay önceki kongresinde Disk'e katılma karan almıştır. tçinde sosyalist sendikacılar muhalefet yürütmektedir. Tüm Dokuma İş sendikası ise yakın zamanda kurulmuştur ve sosyalist sendikacılığı amaçlamaktadır. 

Tekstil sanaylindeki hızlı bilyüme, devletin teşvik imkânları: 


mm amında aooo nlarak hu is bn. 


dada Jalan uv yava vw e m lundaki çok voğun sömürü ile meydana gelmiştir. Tekstil iş kolu yıllardır en ucuz işçi çalıştıran iş kolu olmuştur. 100 binden fazla kadın ve çocuk işçi halâ sigor ta hakkından, sendika hakkından yoksun Olarak o çalışmaktadır. 
Tekstil patronları yıllarca sarı sendikalarla elele işçilerin kanını emmişler, palazlanmışlardır. 


En son yapılan toplu sözleşmeler kıstas alınıp değerlendiril - diğinde tekstil işçilerinin diğer iş çilere nazaran ne kadar az ücret zammi aldıkları açıkça görülür. 

TEKSTİL İŞÇİLERİ 

saat Ücretine 75 — 120 kr 

CAM İŞÇİLERİ 

saat Ücretine 125 — 160 kr 


TOPRAK VE SERAMİK İŞÇİLERİ: saat ücretine 125 — 160 kr LASTİK VE PLASTİK İŞÇİLERİ : saat Ücretine 165 — 225 kr GIDA İŞÇİLERİ saat Ücretine 300 — 450 kr. 
KİMYA PETROL İŞÇİLERİ saat Ücretine 165 — 225 kr 


MADENİ EŞYA İŞÇİLERİ 

saat ücretine 165 — 225 kr. 

Diğer sosyal haklarda da durum aynıdır. Tekstil işçileri en az izin harçlığı, evlenme yardımı, yakacak yardımı vs. almışlardır. Tabiiki sigortasız ve sendikasız olan lar bunlara da sahip değildir ve aldıkları para ile karınlarını dahi doyuramamaktadırlar. 


Tekstilde bugün ortalama sendikalı işçi ücretleri 45 TL. dır. 
İşverenler yeni sözleşme ile bu nun 3 yıl için 77 liraya çıkmasına rıza göstermektedir. 77 lira bugün dahi işçilerin ihtiyacını karşılamazken, 3 yıl sonra gülünç bir rakkam olacaktır, Bu durumda işçiler direnmeye devam edecekler- dir. İşverenler ise lokavttan buyana faal işçileri işten atarak işçilerin direnişlerini kirmaya çalış - maktadır, 


grev 
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Tekstil işçileri İzmir'deki mitingde lokavtları protesto ettiler 


Halil Tunç kapilalisi mülkiyeti savunuyor 


Bu yılın ilk aylarında, Türkiye işçi sınıfının ekonomik mücadelesinde bir yükselme görülmektedir. Bu arada örellikle tekstil iş kolu dikkati çekmektedir. Bu işkolunda mevcut iki böyük işçi sendikası (TEKSİF ve TEK-STİL) toplu halde «grev» kararı almışlardır. Buna karşılık işveren sendikası da toplu halde «lokavt. ilin etmiştir. Bu sırada sıkiyönetim de işe karışmış, sıkıyönetim bölgelerimde grev ve lokavt uygulamaları durdurulmuştur. Görüwüşte tekstil işkolunda büyük bir zıtlaşma havası esmektedir. Ancak ola- 


ya yakından bakılınca, tekstil işçilerine bir takım oyunlar tezgihlanmak is- 


tendiği anlaşılmaktadır. Aslında «sarı. işçi sendikaları bir yandan, İşveren sendikaları öte yandan işçi sınıfının mücadelesini saptırma çabası İçindedir. 


Tekstilde çevrilmek istenen dolapları şöylece özetlemek mümkündür : 


© Ekonomik Açıdan — Tekstil işkolunda büyük bir bunalım vardır. İşverenler zaten üretimi kısmak istemektedir. Bu durumda «körükörünee vygulanan bir «grev» işverenleri rahatsız etmez, tersine memnun eder. 

© Politik açıdan — Halil Tunç, lokavtların yaygınlaşması halinde işçilerin eyleme geçeceğini ve Üretime devam edeceğini öne sürmüştür, Daha önceki gayri ciddi «genel grev» tehditlerinde olduğu gibi bu sözüyle de Həlil Tunç, İşçi sınıfının sempatisini üzerinde toplamak ve sonra da sağlanan birikimi boşa harcamak istemiştir. Halit Narin de boş durmamış bu söze karşı sahte yaygara yapmaya başlamıştır. Bu arada mülkiyet hakkının kutsallığı Üzerine inciler odöktürmüştür. Üstelik Halil Tunç özel mülkiyetin daha da yaygınlaştırılmasını önermiştir. Böylelikle kapitalistleri en ar on- lar kadar kollamaya çalıştığını göstermiştir. Halit Narin ise, aslında kendilerine yarayan bu öneriyi sözde kendilerine karşı gibi göstermeye kalkış. 
mıştır. İşçi sınıfının kurtuluşu fabrikalara ortak olmakla halledilemer, İşçi tminn mücadelesi kapitalist sistemin kendisine karşıdır. Hedef, üretilen bütün değerlerin bütün toplum yararına kullanıldığı sosyalist sistemi kurmaktır. 


© Taktik Açıdan — Lekavt resmen yasaklanmıştır. Ama işyerlerinde toplu işten çıkarmalar hızlanmıştır. Böylece işverenler parça - parça ve gizli - gizli lokavt uygulamaktadır. Buna karşılık barı işyerlerinde işçilere «ölüm orucu» tutturulmaktadır, Gerçekte ölüm orucu etkisiz bir direniş biçimidir. İşçileri bedenen ve ruhen yıpratır. Ölüm orucuna başvurmak gereksizdir. Daha etkili direniş biçimleri her zaman bulunabilir, 

Tekstil işçileri bütün bu oyunlara karşı koyabilecek özü taşımaktadır. 
Bu ağır şartlar altında tekstil işçilerine çok önemli görevler düşmektedir : 


— İşçi sınıfı, bir üretim dalında «bunalım. war diye grevden vaz geçemez. Kapitalist sistemin çelişkilerini yumuşatmak işçi sınıfına düşmez. İşçi sınıfı her olayı bölün yönleriyle inceler, kendi sınıf çıkarlarına en uygun yolu bulur. Tekstil işçileri, işverenlerin oyununu bermak için, grevde geçen günlerin ücretlerini de isteyeceğini şimdiden ilân etmelidir. Böylece grevin işverenlere yaraması sakıncan yok edilebilir, 


— İşverenlere karşı mücadelede işçi sınıfının birliğinin sağlanması her zaman büyük önem taşır. Tekstil iş kolunda mevcut bütün sendikalar ortak amaçları etrafında birleşmelidir. Mücadeleyi daha güçlü yürütmek Üzrəre bütün işçiler daha etkili bir dayanışma içine girmelidir. 

— Tekstil işkolunda işçilere büyük haksızlık yanılmaktadır. Bu durumda bölün işçi sendikalarına vazgeçilmez ve ertelenme görevler düşmektedir. Tekstil İşçilerinin insanca yaşavabilmesi içim işverenler zorlanmalıdır. 
Hedefe ulaşmak için inatçı ve sabırlı bir mücadele verilmelidir. 


İŞÇİ DAVASI 


SYLIK 
LKE = 
DERGİ 


İSTEME ADRESİ PK 7| isramsuL 


elemesi. sn İN m e m nz 


grevci işçi arkadaşlarını eğerek «kendileriyle beraber ol- 


ISCI DAVASI paxsandu direniş sürüyo: 


x Çeşitli sendikalar Bartın'daki grevi destekliyor 


x Z. Maden İşçileri Sendikası yöneticilerinden BAKSAN grevi hakkında ses çıkmıyor 


17 Mart Pazartesi günü başlayan Baksan işçilerinin grevi devam etmektedir. İşverenin grevi kırmak için düzenlediği oyunlar tutmazken, bölgedeki işçilerin «birlik olma» bilinci yükseliyor. 

Grevdeki Baksan işçileri b 


kampanyasına katılmışlardır. Ayrca Çaycuma'dan bir gurup işçi, ziyaret 


duklarını: belirtmişlerdir. Bu a rada CHP'li üç milletvekili de 


Baksanlı işçilerle görüşmüşlerdir. 


) : «Çaycuma Selüloz - İş Sendikasının Baksan işverinde başlattığı grevi maddi ve manevi © larak sonuna kadar destekliyoruz.» diyen Ahmet Kayıkçı, Çimse - İş'e üye işçiler arasında yardım kampanyası açmıştır, Kayıkçı, Zonguldak Maden İşçileri Sendikam yöneticilerini de, Baksan grevi ile dayanışmaya çağırmış - tar. 

YÜKSEL SUCU (Sosyal - İş Sendikası Zonguldak Şube Baş kanı) : «Baksan işçileri grevlerin- de tamamen haklıdırlar. Biz, Sosyal - İş Sendikası olarak, Baksan işçilerinin grevini sonuna kadar madden ve manen destekliyeceğiz. 
Geçen pazar günü temsilci arka daşlar Baksan işçilerini grev mahallinde ziyaret ettiler, Baksan işçilerinin kararlı mücadelesi bizlere de güç vermektedir. 

İşverenin lokavt kararı almasını esefle karşılıyoruz. Zaten lokavt hakkı Anayasal bir hak değildir. Fakat, mücadelelerinde azimli ve kararlı olan Baksan İş çilerinin lokavtında üstesinden 


geleceklerine inanıyorum, Baksan işçilerine mücadelelerinde başarı lar dilerim.» 


ŞENOL KILIÇ BELGİNER 
(Genel - İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı) : «Baksan işçilerinin grevini destekliyoruz Son günlerde ülkemiz, işverenlerin lokavt uygulamaları ile huzursuzluğa itilmek isteniyor. Geçmişte işçinin toplu sözleşme ve grev hakkına karşı çıkan işverenler, bu kez lokavt kararları ile, sırtından zengin oldukları insanları sustur - ma hevesine kapılmaktadırlar, İşverenler aldanıyorlar, Çağdışı uy» gulamalarla (o işçimizi sindirme devri çoktan kapanmıştır. Bartındaki Baksan işvereni de hata- ya düştüğünü er geç anlayacak, işçi kardeşlerimizin hakkın vermek zorunda kalacaktır. 


ŞÜKRÜ OZBAYRAK (Ma den - İş Sendikası 9, Bölge temsil. 
cisi) : «Bartın'daki Baksan işçilerinin grevini basından izlemekteviz. İzlediğimiz kadarıyla Baksan işçileri mücadelelerinde haklıdır- 


Sendika kütüphanesi 


bütün işçilere açık olmalıdır 


Kuruluşu 1946 yılına kadar uzanan Zonguldak Maden İşçileri Sendika- a ZMİS) 29 yıl sonra nihayet bir kütüphane açtı Yıllar boyunca, sendikanın bir kütüphanesinin olmayışı tabii ki büyük bir eksiklikti. Bu zamana kadar böyle bir girişimin olmayışının büşlıca nedenleri şunlardı : 

a) Bizzat sendika yöneticilerinin bilinçsiz olmalarından dolayı işçilerin eğitilmesinin, külür ve bilgi düzeylerinin yükselmesinin önemini kavrayamamış olmaları. 


b) Sendika yöneticilerinin, sendikacılığı, kişisel menfaat temin etme müessesesi olarak görmeleri ve dolayısıyla işçilerin bilinçlenmesini koltukla. 
loy kaybedecekleri endişesiyle isteme- 


© Sendika yöneticilerinin işçi sımifinin da bilimi olduğundan habersiz olmaları, sermaye düzeninin propagandasma kapılmaları. 

Sendika yöneticilerinin işçilerin bilinçlenmesine, kayıtsızlığına rağmen İşverenler, tam tersine ber yıl yüzler. 
ce seminer, kurs ve konferans tertipleyerek bilgi düzeylerini daha da yükseltmektedirler, Ve işverenler bilgilerini, işçileri daha farla sömürmek için kullanmaktadırlar. 


İşçi sınıfının, sermayedarlari her alanda mağlup etmeleri ise, bilgi alanında olduğu kadar, her alanda da sermayedarları geçmeleri İle mümkündür 

ZMİ. Sendikası işçilerden «İşçi Sarayı. için kestiği 3 milyona yakın parayı kesileceği söylenenlerle bera- 


_ ber bu amaçla kullanmalıdır. Bu para- 


larla işçi sarayı değil, işçilerin oturabileceği büyük bir lokal, kütüphane kurulmalıdır. Buralarda işçilere konfe- 


translar verilmeli, sınıf çıkarlarını masıl koruyacağı öğretilmelidir. 

Sendika kütüphanesine kitapları alrken şunlara dikkat edilmelidir: Alnacak eserlerin, İşçi sınıfına yol gösterici nitelikte olması, nasıl mücadele e- 


dileceğini öğreten eserlerin bulunması. 
Ve işçilerin bunları okuyabilmesi için de, sendikanın işçilere yabancı bir kuruluş olmaktan çıkarılması, işçilerin rahatça sendikaya gidip (gelmelerinin sağlanması gerekmektedir. 


E.K.İ, Maden işçisinin 230 


milyon lirasını SSK'ya ödemiyor 


MADEN-İŞ DELEGE 
SEÇİMLERİ YAPILDI 
Ereğli (Özel) — Ereğli'de DİSK'e bağlı Maden - İş Sendikasının delege seçimleri 29 Mart 


lere göre Erdemir işçisi seçimlere büyük bir ilgi (göstermiştir. 
İşçilerin delege seçimlerine bð- 


yük bir ilgi göstermesi, yetki konuwunda da tercihlerini Maden - İş'e yapacaklarının bir işareti kabul edilmektedir. 

Maden - İş Sendikasının şimdiki yöneticileri merkezden atanmışlardı. Erdemir işçisi kendi insiyatifini kullanacak ve gerçek temsilcilerini seçeceklerdir. 

Geretemirin baskıya verildiği tarihte oy tasnifi devam etmekte idi. Gelecek sayımında Erdemr”. 
deki Maden - İs Sendikasının delege seçimlerine daha geniş yer vereceğiz. 
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Ereğli Kömürleri İşletmesinin, Sosyal Sigortalar Kurumuna 230 milyon lira borcu olduğu öne (sürülmektedir 
İlgililerin belirttiğine göre, bunun 79 
milyon lirası işçilerden kesilen sigorta pirimidir. Geriye kalan 160 milyon lira da işverenin kendi payına düşen miktardır. 

Gerçekte, EKİ'nin SSK'ya ödemediği bu 230 milyon lira maden işçisinin parasıdır. Çünkü, EKİ'nin kendi payına düşen sigorta pirim borcu dà, maden işçisinin sırtından karamiian kârdan çikan paradır. Yani, işçiden ve işverenden kesilen sigorta pirimleri- nin tamamını işçi smıfı ödemektedir. 
İşte, EKİ maden işçisinin sırlındân çıkan bu 230 milyon lirayı SSK'ya ödememektedir 

E. K. İ'nin bu durumu bir örnek teşkil etmektedir. Aslında Türkiye'de bütün İşverenlerin SSK'ya pirim borcu vardır. Ve halen İşverenlerin, SSK'ya olàn pirim borçları 1 milyar 775 milyon lira tutmaktadır. İşçilerin Sosyal güvenlik kuruluşuna pirim borçlarını ödemeyen işverenler, bu paraları kâr alanlarını genişletmek için kullanmaktadır. 
lar. Ayrıca pirim borcu için ödiyecekleri faiz, kredi faizlerinden düşük olduğu için daha yüksek oranlarda kår etmektedirler. 

İşçiler Sosyal Sigortalar Kurumu. 
na pirim öderlerken, ondan hizmet bek-İerler. Halbuki bugün SSK'nın İşçi sinıfına hizmetlerinin aksadığı bir gerçektir. Bu hizmetlerin aksamasında İşverenlerden olan pirim alacaklarının da payı büyüktür. İşverenlerin sigorta pirim borçlarını rağmen, SSK'nin hizmetleri mükemmelen yürüyorsa, işçilerin ödedikleri pirim miktarının düşü. 
rülmesi gerekir. Oysaki bugün pirim miktarlarını yükseltme çareleri aranmaktadır. 


lar. Bütün işverenler gibi Baksan işvereni de, işçileri daha çok yoksulluk içine itip kendisi daha çok kâr etmek istivor. Baksan işçilerinin, istedikleri Ücret zammını vermeyen işverene karşı grev yapmaları yerindedir. Biz, Ma den - İş sendikası olarak Baksan işçilerinin grevini destekliyoruz. 


İşverenin lokavt kararı almasına gelince, Bu, işverenlerin Türkiye çapında uyguladıkları kanunsuz bir durumdur, Baksan işvere ni de lokavt kararı almakla diğer işverenlerden farklı olmadığını göstermiştir, Başka türlüsü de düşünülemez zaten. Anayasal bir hak olmayan lokavt: ve bunu uy gulayan Baksan işverenini protesto ediyoruz. Baksan işçilerinin haklı mücadelelerini odestekliyoruz.» 


ZMİ SENDİKASI 

YÖNETİCİLERİ 

ZONGULDAK'TA 

YAŞAMIYORLAR 

HERHALDE 

Bartın'daki Baksan işyerinde Baksanlı işçiler 15 gündür haklı grevlerini başarı ile sürdürüyor lar. Bölgedeki çeşitli sendikalar tarafından Baksan işçilerinin mü: 


cadelesi destekleniyor. Fakat, 50 


bin üyeli Zonguldak Maden İşçi - leri Sendikasının o yöneticilerinin sesi - soluğu çıkmıyor. 

Bu sendikanın yönetirileri kişisel sürtüşmelerle uğraşmaktan, Zonguldakspor hakkında beya natlar vermekten, işçi olaylarını izlemeğe vakit bulamıvorlar. Akıllarına bile gelmiyor işçi olaylarını izlemek, 


Bu sendikanın yöneticileri işçilerden kesilen paralarla bir gazete çıkarıyorlar. Ama ne gazete. 
İçinde içi olaylarına yer verilmiyor, Bölgemizdeki bir grev hareketinden tek kelimeyle bile söz edilmiyor. İşçi hareketlerine yer verilmedikten sonra bu gazete ne- ye yarar, 

Maden işçilerinin gözünden kaçmıyor bu tutumlarınız. 

Kendi mezarınızı kendi elle - rinizle kazıyorsunuz. 


Maden işçileri ve mühendislerle 


yapılan röportaj zonguldak'da izlenemedi 


On gün önce TRT televizyonunun «Olay» programında, maden işçileri ve mühendislerle yapılan röportaj yayına alınmıştı. Ancak, programın hazırlandığı Zonguldak'ta yayın izlenememiştir. 
Programın İzlenememesi O yansıtıcıda meydana gelen bir ariza yüzünden olmuştur 

Zonguldak'ta hazırlanan bu programın yayınlanmasını Zonguldak halkı merakla beklemekteydi. Çıkan bir àksilik yüzünden Zonguldak'ta izlenmesi mümkün olmayan bu programın televizyonda tekrar yayınlanması memnunluk yaratacaktır. 


